KORTRUK

AANKONDIGING

OPENBAAR ONDERZOEK

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis dat een openbaar
onderzoek is ingesteld naar aanleiding van :

De gemeenteraadsbeslissing van 11 december 2023
betreffende
de principiéle goedkeuring van de straatnamen voor drie nieuwe straten in de

verkaveling Langwater: Frida Laverge, Marie-Louise Lottin en Julia Leenknecht.

Het dossier, met de daarbij horende stukken, ligt ter inzage van het publiek, in het
stadhuis, afdeling Vrije Tijd (Balie 10). De documenten kunnen online geconsulteerd
worden op www.kortrijk.be/openbare-onderzoeken.

Het desbetreffende onderzoek zal op worden gesloten op 2 februari 2024.

Bezwaren of opmerkingen kunnen per brief of per mail bij het stadsbestuur worden
ingediend (Stadhuis, Dienst Toerisme of straatnamen@kortrijk.be).

Kortrijk, 22 december 2023

Namens het Schepencollege,

Igemeen Directeu De Burgemeester

Vincent Van Quickenborne

Voor al uw vragen, suggesties en meldingen over Kortrijk bel gratis 1777 - het onthaalpunt van de stad. Elke werkdag van 9 tot 17 uur.






4 oktober 2023 SNC

donderdag 5 oktober 2023 11:23

STRAATNAAMCEL OVERLEG
Stadhuis 1e verdieping rechts

Aanwezig: Hendrik Callewier, Ruben Mayeur, Jan Balcaen, Mieke Ryckoort, Benedict Siemoens, Thorin
Levecque, Dominique Ketels, Robert Schneider, Bernard Pauwels

Kennismaking, korte toelichting procedures
Site Langwater : 3 straten

Naar analogie met 3 parachutisten: 3 vrouwelijke verzetsstrijders uit WO Il . Op basis van studie Petra
Demeyere: Frieda Laverge en Marie-Louise Lottin. Beide waren lid van het Onafhankelijkheidsfront en
waren actief in de verspreiding van sluikpers.

Aangevuld met voorstel op reservelijst: Julia Leenknegt. Deze laatste heeft na de oorlog geen erkenning
gevraagd als verzetsstrijder maar kreeg erkenning vanuit Joodse gemeenschap voor het opnemen en
verbergen van joodse vluchtelingen tijdens WO 1.

Havenkaai: 1 straat

Deel studentenkoten, deel luxe appartementen.

Het betreft een autoluwe straat die we als pad kunnen omschrijven.

Link met opleidingen Howest:

Gamepad- Mousepad — Muispad

Eerste zitpad

Grindpad (grinden = techniek in videogames, ook skateboardterm en dansvorm)
Pixelpad

Codeerpad

Processorpad

We maken een longlist, aangevuld met input Howest waaruit college kan kiezen.

Vetex: 2 namen

Het ligt voor de hand de naam Vetexpark te hanteren voor het geheel; is een begrip. Is wel een
bedrijfsnaam maar ook Pradopark is genoemd naar bedrijf. Alternatieve schrijfwijze V-Tex wordt soms
gehanteerd.

Voor een nieuwe toegangsweg moet nog een naam gezocht worden. Evt in overleg gebiedswerker.
Thema arbeidsmigratie: Vetex was één van de eerste bedrijven die arbeiders uit het buitenland haalde.

Site Loof: 1 of 2 namen

Er zijn twee waardevolle erfgoedelementen aanwezig: een mirador (uitkijktoren) en een gloriette
(prieeltje). Voorstel: Miradorpark en Gloriettepad.

Als alternatief kan gekozen worden voor zeldzame of merkwaardige bomen. Informatie bij Paul
Debrabandere — Historische Parken en Tuinen.

Hoek Boerderijstraat/Doorniksewijk: 1 naam

Wordt een soort parochiepleintje. Overleg met gebiedswerker aangewezen.
Voorstel Bellemanplein

Konstant Permekelaan: correctie spelling

De petitie is niet door alle bewoners ondertekend; de informatie die verstrekt werd bij de petitie is
onvolledig. Voorstel: alle bewoners per brief informeren over de implicaties en reacties afwachten



alvorens een procedure te starten.
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Bernard Pauwels

Van: isabelle.landuyt@skynet.be
Verzonden: zaterdag 28 oktober 2023 12:41
Aan: Bernard Pauwels

cc: Philippe De Coene
Onderwerp: RE: Voorstel Straatnaam
Opvolgingsvlag: Opvolgen

Vlagstatus: Met vlag

Geachte Heer Pauwels,

Zoals eerder aan Schepen De Coene medegedeeld zou ik in de eerste plaats onze dank willen betuigen om een
eerbetoon aan mijn grootmoeder in overweging te willen nemen. De rol van de Heer Dejaeghere is hierin zeer
verdienstelijk. Wij waren reeds langer hierover met hem in contact en zijn hem hiervoor zeer erkentelijk.

Anderzijds meen ik te weten dat er ook met het bestuur van Kazerne Dossin hierover reeds contact werd
opgenomen. Het ware goed hen dan ook verder op de hoogte te houden. Zij beschikken in hun archief over de
meest correcte informatie, fotomateriaal en getuigenissen aangaande. Hiervoor kan men zich best wenden tot:
archives@kazernedossin.eu.

Na overleg met mama en rekening houdende met verschillende parameters inzake, menen wij ook dat “Julia
Leenknecht” de beste optie ware voor de straatnaam die voorstaat om toegekend te worden in de nieuwe
verkaveling te Kortrijk.

Wij begrijpen dat het gebruik van twee namen wat omslachtig zou zijn en zouden dan ook maar voor één van beide
hebben gekozen aangezien mijn grootmoeder stamt uit een tijd dat vrouwen vanaf het huwelijk door het leven
gingen onder de naam van hun echtgenoot en zij aldus beter gekend waren.

Anderzijds hebben ook haar broer en zuster, Jozef Leenknecht en Maria Leenknecht, op haar vraag en aandringen
weliswaar, tijdelijk onderdak geboden aan het nichtje en de tante van Norbert Vos. Door de naam Leenknecht te
gebruiken worden zij dan ook in zekere zin geéerd.

Mijn grootvader Raymond Verhage heeft zijn vrouw Julia steeds onvoorwaardelijk gesteund maar zij was tenslotte
de initiatiefneemster. Mama heeft bovendien een steeds duidelijker vermoeden dat ze meer heeft gerealiseerd en
bijgedragen dan het leven redden van joodse mensen op risico van eigen leven. Zij trok er blijkbaar na ieder
bombardement alleen op uit, al dan niet voorzien van een koffertje. Wat ze in die tussentijd verrichtte, daar is ze
altijd ontwijkend blijven op antwoorden. Mama vermoedt dat ze bij het verzet was aangesloten en op stap ging om
gewonden te helpen verzorgen. Wij hebben ondertussen vernomen dat het wel meer gangbaar was bij verzetslieden
om altijd te zwijgen en dat te blijven doen, ook na de oorlog.

Maar zoals u voorstelt zou het mijn moeder wel plezier doen om ook een duiding in te lassen naar haar vader in de
toelichting. Zonder zijn instemming zouden ze tenslotte evengoed nergens hebben gestaan.

Mijn vader Octave Landuyt heeft WO Il veel bewuster ervaren dan mijn moeder aangezien hij 13 jaar ouder is. Daar
zijn evengoed feiten en getuigenissen aan verbonden. Maar dat is dan weer een ander verhaal. We zijn steeds
bereid om zijn “ Kortrijkse jaren” nader toe te lichten. Papa kan dat zelf niet meer maar mama is nog goed bij en
heeft een sterk geheugen al is ze heden ook reeds 88 jaar.

Hopende u van dienst te zijn geweest,

Met beste groet,

Isabelle Landuyt



Gaverstraat, 24
9070 Heusden
0497/ 13.13.63

Van: Bernard Pauwels <Bernard.Pauwels@kortrijk.be>
Verzonden: donderdag 26 oktober 2023 8:51

Aan: isabelle.landuyt@skynet.be

Onderwerp: Voorstel Straatnaam

Beste mevrouw Landuyt,

Er is een voorstel op tafel om een straat te vernoemen naar Julia Leenknecht. Voorgesteld door dhr. Rudy
Dejaeghere.

Het voorstel werd destijds positief onthaald door mevrouw Mona Landuyt, hoewel zij graag beide echtgenoten wou
betrekken, dus Verhage-Leenknecht.

Het idee van de straatnaamcel is echter om in een nieuwe verkaveling drie vrouwelijke verzetsheldinnen een plaats
te geven.

De naam Raymond en Julia Verhage-Leenknecht is ook wel nogal lang en onhandig voor de toekomstige bewoners.
De voornamen weglaten vinden wij ook geen optie.

Onze voorkeur gaat dus naar de naam Julia Leenknechtstraat, maar bij de toelichting kan ook de rol van Raymond
Verhage geduid worden.

We hopen dat u hiermee kan instemmen, en houden u zeker op de hoogte van het verder verloop.

Met vriendelijke groeten,

Bernard Pauwels | Erfgoedwerker Abby
Kortrijk |Erfgoed en Musea
bernard.pauwels@kortrijk.be |www.abbykortrijk.be
0492919361




Bernard Pauwels

Van: Mia Lottin <mia.lottin@skynet.be>
Verzonden: donderdag 16 november 2023 10:18
Aan: straatnamen

Onderwerp: straatnaam Marie-Louise

U ontvangt niet vaak e-mail van mia.lottin@skynet.be. Meer informatie over waarom dit belangrijk is

Geachte,

Uiteraard stellen wij deze erkenning van haar verdienste ten zeerste op prijs.
Mijn tante zou zeer vereerd zijn. Bedankt om haar te denken.

Met vriendelijke groeten,

Mia Lottin
mia.lottin@skynet.be




Bernard Pauwels

Van: Jan Kempinaire <jan.kempinaire@advocaat.be>
Verzonden: woensdag 25 oktober 2023 10:39

Aan: Bernard Pauwels

CC: jan@duyckencattrysse.be; lvonne Corne
Onderwerp: Re: Marie-Louise Lottin

Waarde heer,

Het voorstel om een straat te vernoemen naar wijlen Mevrouw Lottin is terecht.

Ik was jarenlang raadsman en later ook bewindvoerder van deze uitzonderlijke dame.

Met familie en of erfgenamen had ik geen contact. Ik denk niet dat er veel contact was tussen mijn beschermelinge
en haar familieleden. Ik weet dat notaris Arnold Vermeersch uit Oudenburg nog is tussengekomen in
familiekwesties.

Er was toen sprake van Carl, Willem, Walter en Mia Lottin. Het was - denk ik - notaris Dirk Van Haesebrouck uit
Aalbeke, welke zich bezig hield met haar nalatenschap.

Mevrouw Lottin was leerkracht geweest aan het Atheneum van Kortrijk en later jarenlang directeur van het
(meisjes) Lyceum van Oostende.

Ze was tijdens de oorlogsjaren in het verzet en zo was ze goed bevriend met mijn grootvader Victor Corne,
verzetsman in Avelgem en vader van mijn moeder Ivonne Corne, thans 95 jaar...vandaar de relatie met de familie
Kempinaire.

Haar archief, dat vooral bestond uit “dossiers” lastens collaborerende leerkrachten in het Atheneum van Kortrijk
heb ik “onder embargo” eigenhandig gebracht naar het “Liberaal Archief” in Gent. De inhoud van deze dossiers
brachten wel een beeld van de sfeer die er in die tijd moet hebben bestaan in Kortrijk en het Atheneum van Kortrijk
in het bijzonder.

Ik weet dat Dr Hendrik Callewier van de KU Leuven, Campus Kortrijk, zich als redactiesecretaris van De Leiegouw
geinteresseerd was in het archief van Mevrouw Lottin. Ik verwees deze toen ook door naar het Liberaal Archief.
Het gedachtengoed van Mevrouw Lottin was zeer uitgesproken “Vrijzinnig Links Liberaal”;

Ik herinner me dat mijn grootvader het had over een welbespraakte keurige mevrouw die het in de congressen van
de weerstand, na de oorlog, heel scherp uit de hoek kon komen tegen de communisten...en dit zowel in het
nederlands als in het frans.

Ik kan nog meer vertellen over die dame, maar wil vooraf nog aftoetsen met gegevens uit mijn dossiers, info van
mijn moeder, andere documentatie...

Doet u verder navraag bij Liberas (vroeger Liberaal Archief).

Met vriendelijke groeten,

Jan Kempinaire
0495365498

Verstuurd vanaf mijn iPhone

Op 25 okt. 2023 om 09:49 heeft Bernard Pauwels <Bernard.Pauwels@kortrijk.be> het volgende
geschreven:

Geachte heer,
Er is een voorstel om in Kortrijk een straat te vernoemen naar Marie-Louise Lottin, verzetsheldin.

We vonden niet meteen gegevens over nabestaanden of familieleden van mevrouw Lottin, die we
hierover zouden kunnen consulteren.



Het archief van mevrouw Lottin werd destijds door André Keminaire geschonken aan Liberas. Er was
dus wellicht een band met de familie Kempinaire.
Misschien weet u of er nog nabestaanden zijn en hoe we deze kunnen contacteren?

Met vriendelijke groeten,

Bernard Pauwels | Erfgoedwerker Abby
Kortrijk |Erfgoed en Musea
bernard.pauwels@kortrijk.be | www.abbykortrijk.be
0492919361




Aan de Heer Bernard Pauwels Kortrijk, 13 mei 2020.
Noordstraat 28
8500 Kortrijk

bernard.pauwels@kortrijk.be

Geachte,

Betreft: voorstel straatnaam aan comité voor straatnaamgeving.

Op CANVAS volgde ik van nabij het programma “ kinderen van de Holocaust”. Daarin vertelde de
Heer Norbert Vos zijn geschiedenis als kind tijdens de oorlog in Kortrijk.
Ook in een interview in De Morgen van 28/04/2020 kon ik ondermeer lezen.

Na de arrestatie van uw vader dook uw moeder samen met u onder in Kortrijk ?

“Veel Joodse mensen doken onder in Wallonié, maar mijn moeder vluchtte naar Otegem bij Kortrijk,
naar een klant van mijn vader. Ze kende niemand anders die haar kon helpen. Maar die man wou van
de toestand profiteren en maakte ongewenste avances. Ze vertok en vond een onderkomen op een
boerderij, waar ze heel snel bezoek kreeg van de pastoor. “Als je je tot het christendom bekeert, zal
ik je helpen”, zei hij. Anders geef ik ja aan bij de Duitsers.” Ze vluchtte opnieuw weg, blondeerde haar
haar en geraakte aan een vals paspoort. Ze had dringend geld nodig en vond werk als
vertegenwoordiger in producten voor ziekenhuizen en apotheken.

“ We kwamen toevallig bij Raymond Verhage en Julia Leenknecht terecht. Zij hadden een café in
Kortrijk. Het was guur buiten en mama stapte er met mij op de arm binnen om een kop koffie te
drinken. Julia voelde meteen sympathie voor de kleine baby. Mama vroeg voorzichtig of ze iemand
wist waar ze terecht kon. Raymond en Julia beslisten om ons in hun huis op te nemen. Dat was zeer
moedig van hen. “ De hele oorlog zijn we bij hen gebleven, en ik voelde me daar goed. Hun dochter
Mona is als een zuster voor mij. Als Mona op school een appelsien of een reep chocolade kreeg,
bewaarde ze die om met mij te delen. Zij trouwde later met de kunstenaar Octave Landuyt. We zijn
nog heel nauw met elkaar verbonden en telefoneren een paar keer per week. Alles wat ik van toen
weet, hebben Mona en mijn moeder mij verteld. “

wa! MONA EN NORBERT



In het tijdschrift Curtricke nr. 428 mei 2017 las ik het volgende:

Op de hoek van de Sint-Denijsstraat en de Wagemakersstraat trof men het café de Matador aan
uitgebaat door Raymond Verhage en Julia Leenknecht. Zij hadden een dochtertje, Raymonde (Mona)
die later de gekende kunstenaar Octaaf Landuyt trouwde. In de tweede wereldoorlog namen ze een
joodse vrouw en twee kindjes op. Norbert en nichtje Jacqueline. Jacqueline werd bij Julia’s zus Maria
Leenknecht ondergebracht. Allen overleefden ze gezond en wel de oorlog en beide families werden
op 19 oktober 1987 door Yad Vashem gehuldigd en hun namen in het Boek der Rechtvaardigen
opgeschreven. In Curtricke van 31 december 2015 verscheen eveneens een artikel over Julia
Leenknecht.

In het boek der Rechtvaardigen staan de namen : Julia Leenknecht, Raymond Verhage en Maria
Leenknecht. Dit als erkenning voor niet Joden die zich hebben ingezet voor Joden te behoeden van
deportatie.

Buiten zoekt de Gestapo
volop joden om naar de
concentratiekampen te brengen.

1943: Julia’s man, Raymond Verhage fussen Mona en Norberd
(United Stales Holocaust Memorial Musaum),

Heel wat later na het sluiten van hun café zijn Julia en Raymond komen wonen op (de Veugelmarkt)
het Volksplein. Daar heb ik beiden als jong gastje zeer goed leren kennen gezien ik en mijn moeder
enkele huizen verder naast hen woonden. ik herinner mij dat Raymond mij toen een open indruk
gaf en als hij voor zijn mening opkwam dan maakte hij dat duidelijk met voldoende luide stem.
Daarnaast was Julia steeds heel vriendelijk en open en er ging geen dag voorbij dat ze mij vroeg “hoe
gaat het op school ?”

Tijdens haar verblijf op het Volksplein kon haar gebuur Giovani Amadio , een italiaanse vluchteling ,
steeds rekenen op de hulp en steun van Julia.

Op T.V. loopt nu ook een programma voor het toekennen van straatnamen van namen van vrouwen
die iets zeer waardevols in hun leven hebben gerealiseerd.



Volgens mijn bescheiden mening verdient Julia Leenknecht een straatnaam in Kortrijk.

Aan haar bovenmenselijke prestaties in een zeer harde en uiterst gevaarlijke oorlogstijd valt
geenszins te twijfelen. Haar straatnaam zou een permanent symbool zijn van opoffering ten dienste
van de mensheid.

Hoogachtend,

Rudy Dejaeghere

Ere-gemeenteraadslid M =
K. Plar@ﬁaataa’” /

8510 Kortrijk ~Marke

rudy.dejaeghere @skynet.be




Aan de Heer Bernard Pauwels Kortrijk, 19 mei 2020.
Noordstraat 28
8500 Kortrijk

bernard.pauwels@kortrijk.be

Geachte,

Betreft: voorstel straatnaam aan comité voor straatnaamgeving.

Op CANVAS volgde ik van nabij het programma “ kinderen van de Holocaust”. Daarin vertelde de
Heer Norbert Vos zijn geschiedenis als kind tijdens de oorlog in Kortrijk.
Ook in een interview in De Morgen van 28/04/2020 kon ik ondermeer lezen.

Na de arrestatie van uw vader dook uw moeder samen met u onder in Kortrijk ?

“Veel Joodse mensen doken onder in Walloni€, maar mijn moeder viuchtte naar Otegem bij Kortrijk,
naar een klant van mijn vader. Ze kende niemand anders die haar kon helpen. Maar die man wou van
de toestand profiteren en maakte ongewenste avances. Ze vertok en vond een onderkomen op een
boerderij, waar ze heel snel bezoek kreeg van de pastoor. “Als je je tot het christendom bekeert, zal
ik je helpen”, zei hij. Anders geef ik ja aan bij de Duitsers.” Ze vluchtte opnieuw weg, blondeerde haar
haar en geraakte aan een vals paspoort. Ze had dringend geld nodig en vond werk als
vertegenwoordiger in producten voor ziekenhuizen en apotheken.

“We kwamen toevallig bij Raymond Verhage en Julia Leenknecht terecht. Zij hadden een café in
Kortrijk. Het was guur buiten en mama stapte er met mij op de arm binnen om een kop koffie te
drinken. Julia voelde meteen sympathie voor de kleine baby. Mama vroeg voorzichtig of ze iemand
wist waar ze terecht kon. Raymond en Julia beslisten om ons in hun huis op te nemen. Dat was zeer
moedig van hen. “ De hele oorlog zijn we bij hen gebleven, en ik voelde me daar goed. Hun dochter
Mona is als een zuster voor mij. Als Mona op school een appelsien of een reep chocolade kreeg,
bewaarde ze die om met mij te delen. Zij trouwde later met de kunstenaar Octave Landuyt. We zijn
nog heel nauw met elkaar verbonden en telefoneren een paar keer per week. Alles wat ik van toen
weet, hebben Mona en mijn moeder mij verteld. “

FotoBelga

=il MONA EN NORBERT



In het tijdschrift Curtricke nr. 428 mei 2017 las ik het volgende:

Op de hoek van de Sint-Denijsstraat en de Wagemakersstraat trof men het café de Matador aan
uitgebaat door Raymond Verhage en Julia Leenknecht. Zij hadden een dochtertje, Raymonde (Mona)
die later de gekende kunstenaar Octaaf Landuyt trouwde. In de tweede wereldoorlog namen ze een
joodse vrouw en twee kindjes op. Norbert en nichtje Jacqueline. Jacqueline werd bij Julia’s zus Maria
Leenknecht ondergebracht. Allen overleefden ze gezond en wel de oorlog en beide families werden
op 19 oktober 1987 door Yad Vashem gehuldigd en hun namen in het Boek der Rechtvaardigen
opgeschreven. In Curtricke van 31 december 2015 verscheen eveneens een artikel over Julia
Leenknecht.

In het boek der Rechtvaardigen staan de namen : Julia Leenknecht, Raymond Verhage en Maria
Leenknecht. Dit als erkenning voor niet Joden die zich hebben ingezet voor Joden te behoeden van

deportatie.

'Mona en Norbert vieren Kerstmis.
Buiten zoekt de Gestapo
volop joden om naar de
concentratiekampen te brengen.

1943: Julia’'s man, Raymond Verhage tussen Mona en Motbert.
(United States Halocaust Memonal Museum)

Heel wat later na het sluiten van hun café zijn Julia en Raymond komen wonen op (de Veugelmarkt)
het Volksplein. Daar heb ik beiden als jong gastje zeer goed leren kennen gezien ik en mijn moeder
enkele huizen verder naast hen woonden. Ik herinner mij dat Raymond mij toen een open indruk
gaf en als hij voor zijn mening opkwam dan maakte hij dat duidelijk met voldoende luide stem.
Daarnaast was Julia steeds heel vriendelijk en open en er ging geen dag voorbij dat ze mij vroeg “hoe
gaat het op school ?”

Tijdens haar verblijf op het Volksplein kon haar gebuur Giovani Amadio , een Italiaanse vluchteling,
steeds rekenen op de hulp en steun van Julia.

Op T.V. loopt nu ook een programma voor het toekennen van straatnamen van namen van vrouwen
die iets zeer waardevols in hun leven hebben gerealiseerd.



Volgens mijn bescheiden mening verdienen Verhage- Leenknecht een straatnaam in Kortrijk.

Aan hun bovenmenselijke prestaties in een zeer harde en uiterst gevaarlijke oorlogstijd valt
geenszins te twijfelen. Hun straatnaam zou een permanent symbool zijn van opoffering ten dienste
van de mensheid.

Hoogachtend,

Rudy Dejaeghere
Ere-gemeenteraadslid.
K. Plantijnstraat 34
8510 Kortrijk —Marke

rudy.dejaeghere@skynet.be

P.S. In bijlage het schrijven van Mevr. Mona Landuyt-Verhage waarbij ze verklaart volledig en met
volle overtuiging achter het voorstel te staan om te ijveren voor de staatnaam naam

Verhage -Leenknecht.

Alsook het bewijs van eerbetoon aan Raymond en Julia Verhage-Leenknecht in het “Boek der
Rechtvaardigen”.
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