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       Zoveel leuks staat dit schooljaar op onze planning. Wij vragen alvast aan alle 

 

        oma’s en opa’s om donderdagvoormiddag 10 nov vrij te houden?  

   
 

 

 

Vrijdag 23 sept   Verjaardag Victorine  
Maandag 26 sept  Verjaardag Juf An 

 Groep 5 op bezoek PZ Vlas 
Dinsdag 27 sept  Groep 3 gaat op speurtocht in de bib 
Woensdag 28 sept  Geen school: pedagogische studiedag 

 Estafetteloop in Kooigem groep 3  
Donderdag 29 sept  Verjaardag Skay 
Maandag 3 okt  Lokale vrije dag 
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We wensen juf Annabelle heel veel liefs en beterschap toe! 

Ondertussen zorgt juf Damienne voor de jongste lieverds. 

Pluim en hartje voor juf Damienne! 

Leonie en Oscar staan niet op de foto, deze kleintjes liggen thuis lekker te slapen. 

 



 

 

 

 

 

 

We stapten deze week in de straat van Kaat! 

Dit is de straat van Kaat! 

De straat? Van Kaat? 

Hmmmmmm?  

Ik zie de straat. 

Maar waar is Kaat? 

Ssssttttt,kijk. 

Dit is het huis van Kaat. 

Kunnen jullie het vinden? 

We ontdekten hoe Kaat eruit ziet (uiterlijke kenmerken en gevoelens), We 

bespraken alles aan de hand van onszelf ( onze grootte meten, uiterlijke 

kenmerken bespreken en vergelijken, gevoelens tonen en bespreken). 

We gingen op pad door onze school en keken naar de aanleg van het 

nieuwe wandelpad. 

Zo bespraken we verschillende soorten straten en paden: wandel-

fietspaden, autostrades,… 

Ook keken we naar “gekke ”huizen en gebouwen en maakten met papier, 

schaar en lijm een eigen fantasiehuis. 

Ook lazen we een plan af om een kasteel na te bouwen: waw wat een 

inzicht hebben de slimme kopjes in groep 2! 

Volgende week stappen we verder in de wonderlijke straat van Kaat! 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Deze week zijn we gestart met een nieuw thema in de lessen wero ‘licht aan , 

licht uit…’.  

We leren over donker. We spraken over onze gevoelens bij het donker en we 

ontdekten dat er mensen zijn die ’s nachts ook werken terwijl wij liggen te 

slapen.  

In het tweede leerjaar werd het opnieuw een drukke werkweek. We 

herhaalden verder het optellen en aftrekken tot 20. We zijn er bijna klaar voor 

om nieuwe leerstof te leren!  

Tijdens de lesjes spelling focusten we ons op klinkers en medeklinkers. Die 

hebben we nu opnieuw volledig beet!  

 

 

  



 

En dat er in het eerste leerjaar al flink geschreven wordt in schrijfletters  

en gelezen in drukletters, tonen volgende foto’s. Bij het rekenen gaan we 

van breder en hoger naar smaller en lager,.. aantallen worden gelijk gemaakt 

door bij te voegen of weg te nemen. Stilletjes aan zijn we klaar voor het echte 

hoofdrekenwerk       

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Op donderdagnamiddag hebben wij een uurtje muzische met de volledige 

lagere school.  

Iedere week hebben we een opdracht rond een bepaald domein van muzische.  

Deze week gingen we aan de slag met beeld. Specifiek rond ‘Gebruik meer 

kleur!’.  

We kregen van de juffen enkel de basiskleuren om mee aan de slag te gaan & 

konden experimenteren om kleuren te mengen.  

Nadat we voldoende geëxperimenteerd hadden, was het tijd voor het echte 

werk!  

We schilderden een achtergrond maar schilderden niet zomaar, we konden 

gebruik maken van sponzen, proppen papier, bubbelfolie en zelfs 

tandenborstels!  

Er kwamen heel mooie resultaten uit!  

Terwijl de leerlingen zich inleefden in échte kunstenaars, genoten ze 

ondertussen van de zon op hun snoetje!        

Volgende les gaan we verder hiermee en zullen we werken aan de voorgrond.  

We zijn benieuwd naar de resultaten…  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Elke week is er 1 iemand uit het vierde of vijfde leerjaar verantwoordelijk voor 

de actualiteit. 

Gedurende de week krijgt die leerling de tijd om 1 artikel naar keuze voor te 

stellen.  

Dit kan gaan over sport, politiek, binnenland, buitenland, bekende personen, … 

Er wordt een blad ingevuld met alle W-vragen op (wat, wie, waar, waarom, 

wanneer, …) 

Op vrijdagnamiddag komt de leerling het artikel voorstellen. 

De klasgroep luistert aandachtig naar deze voorstelling en krijgt nadien nog de 

kans om vragen te stellen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 Ondanks het mindere weer, was de wandeling, die het oudercomité 

organiseerde  op zaterdag 17 sept een heel leuk, gezellig en heel lekker 

succes! Dank aan de organisatoren en alle wandelaars. 

 

 



 

 Dat er dit schooljaar heel wat leuke 
activiteiten op de planning staan die 
jullie, beste ouders en grootouders,  in 
de maand oktober zullen ontvangen. 
Maak alvast maar plaats op jullie 

kalender       
       

 

 

 Ter info…. Interessant voor uw bengel ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Het is een plezier om onze kinderen tijdens de speeltijden te zien 

ravotten/ sporten op het speelplein       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Op maandag, 26 september brengt het vijfde leerjaar een bezoekje aan 

de politie in Kortrijk. Daar wordt ons heel nauwkeurig uitleg gegeven 

over de ‘dodehoek’. 
 

 
 

 

 In de muzische carrousel van deze week ontdekten we in de laatste les bij Juf Tamara 

dat klassieke muziek niet saai hoeft te zijn. De papa van Wolfgang Amadeus  Mozart 

schreef in het begin van de 18de eeuw al een heel mooie speelgoedsymfonie 

waaraan de kinderen uit de groep van deze week,  fantastisch hebben deelgenomen 

met eigen speelgoed-instrumenten. En dat een symfonisch orkest héél verrassend uit 

de hoek kan komen, kunnen jullie ook via deze link merken. Veel luisterplezier       

https://www.youtube.com/watch?v=kbJcQYVtZMo  

 

https://www.youtube.com/watch?v=kbJcQYVtZMo


 

 

  

 
 

Iedereen heeft een stem dus iedereen kan muziek maken… vraag dit maar aan onze 

vocale specialist Amir. Hij kan via zijn favoriete stem-programma Incredibox      
zeer leuke “a capapelle’s” creëren.  

                    

 

Fijn weekend 

Het schoolteam  Kooigem 


