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Di  5 juli Verjaardag Juf Gisèle 

Do 7 juli  Verjaardag Staf Surmont en Ella-Leonora Verbrugghe groep 3 

Di  19 juli Verjaardag Collin Planckaert groep 3 en Juf Tamara 

Za 23 juli Verjaardag Oscar en Léonie uit groep 1 

Zo 24 juli  Verjaardag Zoé uit groep 4 

Za 6 aug Verjaardag Aïcha uit groep 4 

Vr 12 aug Verjaardag Kadiatou uit groep 1 

Ma 15 aug Verjaardag Evann uit groep 3 

Di 16 aug Verjaardag Jolien uit groep 2 

Zo 21 aug  Verjaardag Noalie uit groep 3 

Woe 24 aug  Verjaardag Kijara uit groep 2 

Vr 26 aug  Terugkomavond vanaf 17 u mét hapje én drankje vanwege het oudercomité 

Zo 28aug Verjaardag Henri uit groep 4 

Ma 29 aug Verjaardag Juf Inès 

Di 30 aug Verjaardag César uit groep 1 
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                                                      De week van 20 -24 juni: 

 We vierden de verjaardag van Léonie en Oscar die jarig zijn op 23 juni. Hieperdepiep hoera!!! 

Juf bracht deze week zand mee naar de klas. We mochten er wat water bijdoen en kregen net zoals 

in het verhaal van Jules modder. Bah, vele sloebers vonden dit toch maar een vieze brij. 

We begonnen met de blokkenwas, knutselden een zomerboekje, maakten een puzzel en mochten 

experimenteren met gekleurd toverwater en flessen (zo oefenden we de wiskundige begrippen VOL 

en LEEG). 

Volgende week vieren we nog enkele verjaardagen en sluiten we het schooljaar af met nog enkele 

leuke activiteiten. 

 

 

                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



De laatste week vierden we de verjaardag van Kadiatou die 4 jaar wordt op 12 augustus en van César 

die 3 kaarsjes mag uitblazen op 30 augustus! Alvast een dikke proficiat! 

 

                  

 

 



     

 
                                                   De week van 20 -24 juni: 

Wat een reis deze week door onze wereld! We gingen opnieuw op ontdekking door de verschillende 

werelddelen.We vlogen van het ene land naar het andere: leerden Frans, versierden een Indische 

olifant, zochten allerlei plaatsen op de wereldkaart en de wereldbollen, maakten schrijfbewegingen 

om een vulkaanuitbarsting te maken, tekenden droge grond…Kortom te veel om op te sommen.Ook 

vierden we twee verjaardagen: Ila werd zes jaar en Jolien werd al gevierd die in de zomervakantie 

jarig is. 

 

                                          

                                                                   

De allerlaatste krako van groep2 van dit schooljaar! 

Met een zwier en een zwaai zeggen we dit schooljaar goodbaai! 

Onze derde kleuters varen over naar het eerste leerjaar ! 

Hoezee, hoezee! 

De jongsten uit onze groep worden oudste kleuter volgend jaar       

Fijne vakantie liefste lieverdjes! 

Ik ben blij dat ik jullie onder mijn vleugels mocht nemen       

 

       

 

 



            

 

De allerlaatste krako van groep2 van dit schooljaar! 

Met een zwier en een zwaai zeggen we dit schooljaar goodbaai! 

Onze derde kleuters varen over naar het eerste leerjaar ! 

Hoezee, hoezee! 

De jongsten uit onze groep worden oudste kleuter volgend jaar       

Fijne vakantie liefste lieverdjes! 

Ik ben blij dat ik jullie onder mijn vleugels mocht nemen       

 



 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

Wat een afsluit van het schooljaar werd het de voorbije weken!  

Vorige week gingen we met z’n allen op zeeklassen, waar jullie ongetwijfeld al veel verhalen 

over hebben gehoord!        

Onze allerlaatste week sloten we op een “zoete” manier af.  

Er weren heel wat verjaardagen gevierd in onze groep. Proficiat Roger, Ella-Leonora, Collin & 

Staf! Heel erg bedankt voor jullie traktaat!  

Ook kregen we verwennerij bij ons bib-bezoek. Juf Natasja verraste ons met suikerspinnen 

én ze waren heerlijk! Wat was het cool om van zo dichtbij eens te kijken hoe een suikerspin 

wordt gemaakt!   

Op dinsdag kwam de ijskar langs op school. Verfrissend hoor, een ijsje op een zonnige dag!  

Woensdag was er afscheidsreceptie voor groep 3. De kindjes brachten lekkere hapjes mee, 

dronken limonade en bovenal was het weer ons gunstig gezind.       We genoten van een 

heerlijke en gezellige aperitief in onze tuin , met het zonnetje op onze snoet. Wat een fijne 

afsluit was dat!  

De laatste schooldag werd een leuke wandeling met onze grootouders. Dankjewel aan de 

grootouders om zo massaal aanwezig te zijn!  

Geniet van jullie vakantie & tot 1 september!       

  
 

 

 

 

 

 



 

 

 

                               

 

 

                                                 

 



 

 
 

Maandag was het eindelijk zo ver, het moment waarop we zo lang gewacht hadden! Natasja 

organiseerde een super leuk bibliotheekfeestje. Ze trakteerde ons op een heerlijke 

suikerspin. Nogmaals bedankt Natasja voor de leuke verrassing! 

Deze week vierden we ook heel wat verjaardagen. Zo werden ook de kinderen die in de 

vakantie verjaren in de bloemetjes gezet.  

We wensen iedereen een prettige vakantie! Tot volgend schooljaar.        

 

 

 

 

 



    

 
 

 

 

 

Hier sta je dan op de drempel. 

De deur staat wijd open, 

een nieuwe wereld ligt aan jouw voeten. 

 

Je hebt hard gewerkt. 

Ik heb het gezien. 

Je hebt doorgezet, 

steeds met frisse moed en bergen energie. 

 

Ik ben met je meegegaan, 3 jaar lang, 

dankbaar en ook wel een beetje trots 

dat ik dit stukje weg met jou mocht afleggen. 

 

Nu is het tijd om afscheid te nemen. 

Ik laat je nu los, maar niet zonder nog een goede raad : 

Blijf steeds jezelf en wees trots op wie je bent ! 

 

Lieve groetjes 

 

Juf Barbara 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ook vanwege het schoolteam de allerbeste wensen  

van geluk en succes nu jullie middelbare schooltijd is aangebroken! 

We zullen jullie lieve snoetjes missen! 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 Vele oma’s en opa’s de laatste schooldag uitgewandeld zijn met hun kleinkind(eren). 

Dank u wel voor de vele toffe reacties       De cake én appeltjes onderweg werden 

goed gesmaakt alsook het glaasje bubbels achteraf! Santé en zeker voor herhaling 

vatbaar! 

    

 

 
 
 
 

 

     

           
 



 

 

Vakantie-premie 
voor oma & opa 

met een kus en een knuffel vanwege jouw kleinkind  
én de juffen van de gemeenteschool Kooigem 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

         

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

If you are happy and you know it       

 

 Het schoolteam wil bij deze  het oudercomité van harte danken voor de heel leuke 

samenwerking én alle inzet voor onze kleine school met het grote hart. Ook Martine, 

Carine en onze bib-juf Natasha, willen wij langs deze weg absoluut in de bloemetjes 

zetten!   Dank jullie wel! 

   

                             
 

 

 Het schoolteam én de leden van het oudercomité wensen ieder van U een heel 

prettige en zonnige vakantie en nodigen U alvast uit op de terugkomavond op 26 aug 

vanaf 17u. Ouders die het enthousiaste oudercomité nog graag vervoegen: steeds en 

van harte welkom! 

 



 

Foto genomen op Eerste Communie mei ‘22 

 

                                               

 


