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Zaterdag • Verjaardag van Loïc uit groep 5 
Zondag • Verjaardag van Arviel uit groep 3 

Maandag • Vertrek op zeeklassen naar De Panne 
Dinsdag  

Woensdag  
Donderdag  

Vrijdag • Terugkeer zeeklassen 

• 15u-18u Bar op school, gratis ijsje en drankje 
aangeboden door oudercomité en school 
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We begonnen deze week met onze nieuwe thema “Zomerkriebels”  

We luisterden naar het verhaal van Jules dat een zandkasteel bouwde, werkten aan onze 

schrijfmotoriek en tekenden adhv van het liedje “Zon, zon, ronde zon” een “gele” mooie zon, we 

maakten zelf ijsjes, we leerden het liedje “Ik heb de zon zien zakken, speelden in de watertafel, we 

maakten een wandeling naar het huis van juf Angélique waar we de ijsjes in de diepvries mochten 

steken en…. speelden heel veel buiten in het mooie weer.  

 

Volgende week doen we lekker verder en beginnen we aan de zomer-schoonmaak. 

 



 
 

 

Wij gaan op wereldreis! 

We ontdekken de 6 werelddelen, enkele landen, (hoofd)steden en dorpen. 

Veel kinderen kennen hun woonplaats (adres en huisnummer) al! 

Rond de aangeleerde landen in Europa ontdekten we de hoofdsteden en de typische kenmerken van 

het land. 

We leerden Spaans aan de hand van liedjes en verschillende dansen! Olé! 

Wist je dat er onder onze klasgenootjes échte kunstenaars schuilen? 

We maakten een schilderij naar het voorbeeld van een Belgische kunstenaar “Magritte”. 

Onze wereld is een bol en we onderzochten nog dingen die rond zijn. 

Zo kwamen we tot het speelverhaal “ Speel je mee?”  

Na het beluisteren, uitvoeren maakten we een eigen schrijfwerk rond dit verhaal! 

 

 

 

 



 
 

 

 

Maandag gingen we met groep 3 een laatste keer zwemmen. Als afsluit mochten we vrij 

zwemmen. We speelden in het kleine bad, gingen van de glijbaan én konden we via de 

matten op het water lopen. Wat hebben wij ons geamuseerd. 

We keken uit naar ons wekelijks bibbezoekje want de bibliotheek was helemaal versierd.. 

wat was het mooi!We leerden schaken, genoten van een boekje in de gezellige zetel en 

speelden een educatief spelletje op de computer. 

Tussen de laatste proeven door, genoten we van de zon en in de les muzische vorming, 

maakten we buiten een fantasie-zonnebloem. Op vrijdag bracht elk vriendje zijn/haar  

spreekbeurt. In het eerste leerjaar kwamen de vriendjes uit de derde kleuterklas als 

luisteraars meevolgen. We maakten stuk voor stuk een echte droomvakantie door. Puik 

gedaan       

 

 

 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

We maakten een kunstwerk voor kunstenaar Olivier Bulteel als bedankje voor de leuke  samenwerking 

dit schooljaar.  

 

Deze ochtend mochten wij zijn prachtige werken gaan bewonderen in zijn atelier. We werden heel 

hartelijk ontvangen. Nogmaals bedankt namens groep 4 voor de leuke samenwerking aan dit project 

dit schooljaar! 

 

 



 

Daarna bezochten we de schrijnwerkerij van Célestin Lecroart zijn papa. We roken de geur van het 

hout. We kregen een boeiende rondleiding aan de machines. De papa toonde hoe hij de raamkozijn 

schilderde. We mochten zelf ook wat doen. We kregen een sleutelhanger met musti erop. Deze 

mochten we schuren en spijkeren. Er was wederom een hartelijke ontvangst voorzien van drankjes, 

koekjes en snoepjes. We genoten van deze voormiddag. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Proeven in het zesde leerjaar… die gebeuren ook digitaal ! 

Op maandag maakten de leerlingen 4 proeven op de computer, ze waren er al vlug weg mee en 

deden dit heel goed ! 

Ondertussen zitten de laatste proeven van de lagere school erop ! Feestje !!! 

Nu de koffers pakken om op zeeklassen te gaan, samen met juf Lore wordt dit een onvergetelijke 

week ! Geniet ervan, gastjes ! Dikke zeeknuffel van de juf XXX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


