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 Groep 1 

      

      

           

Ons thema licht en donker loopt stilletjesaan ten einde. Deze week deden we nog heel veel leuke dingen: 

Maandag moesten we de activiteiten van Jules sorteren: wat hoort bij de nacht en wat hoort bij de dag. 

Op dinsdag werden we echte tovenaars: als we op het kaartje keken zat er niets in het doosje maar 

wanneer we het lichtje eronder hielden verscheen er plots een voorwerp. Wat waren de kindjes 

verwonderd.  

Woensdag oefenden we de plaatsbegrippen adhv pictogrammen: eerst deden we het met ons eigen 

lichaam en daarna was het de beurt aan onze klaspop Jules.  Daarnaast speelden we een memory met de 

nieuwe woordenschat rond ons thema. 

Op donderdag kregen we de opdracht om de bedjes van klein naar groot te zetten. Welke beer hoort in 

welk bed? Eerst deden we dit met concreet materiaal en daarna een toepassing op papier. 

Volgende week starten we ons nieuwe thema “Jules is ziek.” Hopelijk zijn alle sloebers terug en is er  

niemand ziek! 

 

 



 
 

 

 Groep 2 

Wij zijn écht op berenjacht geweest! Tania werd 6 jaar! Wat is dat béreleuk verjaren! 

We gingen door het lang zwiepende gras (meet- en knipoefening :volgens een stappenplan knippen: lang- 

kort, lichtgroen en donkergroen). De kolkende rivier maakten we met ecoline die we met een rietje 

mochten wegblazen! Neen, neen we maken jullie geen blaasjes wijs      . 

De slikkerige modder maakten we lekker smerig: we legden ons wit blad in onze kleutertuin en liepen over 

onze tekeningen…woehoe! 

Het woud, het bos maakten we weer met een meet -en knipopdracht: boomstronken knippen en sorteren 

van dun naar dik. 

Loeierdeloeie door de sneeuwstorm: we scheurden stukjes zwart papier en met een (ongebruikt      ) oor 

staafje stempelden we de sneeuw. Dit deden we zonder gegeeuw en geschreeuw. 

Ten slotte tekenden we de beer volgens een stappenplan. 

Geniet thuis van het zelfgemaakt boek van jullie teddybeer! 

Volgende week halen we spelletjes uit de kast ! 

 

 



 
 

 

 Groep 3 

In de eerste klas schreven de kindjes deze week hun eigen eerste verhaal over beer en de bal.  

Zij rekenen nu al heel dapper tussen 10 en 20.  

Voor het tweede leerjaar werd het een drukke week. Juf Lotte was terug en we begonnen volop aan de 

toetsen. Op vrijdag sloten we onze proevenweek af met een spreekbeurt over ons lievelingsdier.  

We hadden voorbije week twee verjaardagen! Het werd een heel zoete week; wat een lekkere taart van 

Roméo en heerlijke cakejes van Amir.  

De kindjes genoten van al dat lekkers…  

Hiep Hiep Hoera Roméo, 7 jaar!  

Hiep Hiep Hoera Amir, 8 jaar!  

 

 

 

 



 

 
 

   Groep 4 

Gedichtenweek      

Deze week was het gedichtenweek en dat lieten we ons natuurlijk niet voorbijgaan. We leerden elfjes 

maken. Neen, geen elfjes met vleugeltjes zoals je misschien zou kunnen denken! Maar wel een eenvoudig 

gedicht dat bestaat uit elf woorden op vijf dichtregels. De juffen maakten er ook één:  

corona 

stout beestje 

blijf maar weg 

geen quarantaine meer alstublieft 

genoeg! 

 

Maandag kregen we een leuk pakketje! Namelijk onze 20 ballen van de kiwispaaractie. Groep 4 wilde 

iedereen nog eens bedanken voor de massale inzameling van de stickers. Aangezien iedereen hielp sparen, 

kreeg elke klas van het lager een bal van ons. De resterende ballen zal juf Eveline gebruiken tijdens de 

turnlessen.  

Ps: de stickers mogen jullie blijven sparen!  

 

Twee weken geleden leerden we in muzische de weef- en scoubidoutechniek aan. Wat zijn we trots dat we 

dat kunnen! Het resultaat van onze minitapijtjes kunnen jullie hieronder bewonderen.  

 

 

 

 

 
 



 

 
 

 Groep 5 

Deze week begonnen we onze verkenning van het secundair onderwijs. 

Aan de hand van het werkboekje ‘Op stap naar het secundair onderwijs’ gaan we verschillende stappen 

doorlopen om tot een goede keuze te komen. 

Als allereerste denken we na over ‘de grote school’, wat betekent dit voor mij ? De woordspin werd al heel 

vlug te klein… 

De eerste grote stap waarover we het hadden is kiezen : kiezen is altijd een beetje verliezen. 

Wat is kiezen nu juist ? Wat maakt de keuzes ? Wat zijn de gevolgen van onze keuzes? 

 

Het wordt een leerrijke wandeling doorheen de verschillende onderdelen (kiezen – mezelf leren kennen – 

de beroepenwereld verkennen – het secundair onderwijs – een keuze maken) 
 

 

     

 

 

 



 

 

 
 

 

- De leerlingenraad opnieuw opgestart is: vrijdagnamiddag was de eerste vergadering. 

- Het oudercomité zaterdagmorgen samenkomt om alle liefdespakketjes te maken. Ze 

verkochten er 135. Nog eens bedankt aan iedereen voor de grote steun!  

 

 
 

- Juf Delphine deze week startte bij ons op school: zij staat in voor de opvang, helpt in de eetzaal 

en doet nog wat administratieve taken. Ze vond het alvast heel fijn! 

 

 


