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Herfstkalender 
 

  

Maandag 
 

22/11  

Dinsdag 
 

23/11  

Woensdag 
 

24/11  

Donderdag 
 

25/11  

Vrijdag 
 

26/11  

Zaterdag 
 

27/11  

Zondag 
 

28/11  
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Nieuws uit 
 

 

 

Deze week ontdekten we dat je toch wel heel veel leuke dingen kan doen met dozen: we maakten een trommel 

en musiceerden als echte muzikanten, we kregen een grote doos en knutselden een huis waarin we met enkele 

vriendjes konden spelen, oefenden de plaatsbegrippen adhv pictogrammen en maakten stevige torens door de 

dozen te rangschikken van groot naar klein. Ons thema “Dozen groot en klein” was heel erg fijn. 

Op vrijdag moesten alle dozen weg want volgende week hebben we plaats nodig voor ons nieuwe thema 

“Sinterklaas en Pieterbaas”. De kleuters hielpen maar al te graag mee en vonden het heel fijn om ook eens in de 

container te kruipen om plaats te maken. 

 

 

 

 



 

 

Nieuws uit 
  

 

 

Hiep hiep en 5 hoera’s voor Jean-Baptiste! 

Deze week sloten we feestelijk af met ons thema “ O…O..O…de Gruffalo”! 

De kleine Gruffalootjes uit de klas kregen hun zelfgemaakt verteltheater mee naar huis! 

Laat je vervoeren in dit wondermooi verhaal! 

Met een beetje hulp van  het bijhorend vertelinstructie boekje kan je kleuter dit voordragen. 

Ook kwamen rekenopdrachten aan bod: cijfers herkennen van 0 tot 10, terugtellen, getal invullen in het midden van de 

getallen-as…ja, ja onze wiskunde knobbel kwam goed van pas. 

Meer en minder, je zou van niet minder rekenen met de Gruffalo! 

Ook stapten we zoals de Gruffalo, of trippelden we zoals de muis woordstukjes zoals de: vb. slang-en-pas-tei: 4 stappen: 

op de houtblokken mocht de muis stappen vooruit zetten… 

Tellen en taal zijn dikke vrienden! 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



Nieuws uit 
 

 

Deze week werkten we in groep 3 rond “expeditie geluk”. We leerden dat gelukkig zijn in kleine dingetjes kan zitten én 

dat het ook normaal is om eens verdrietig te zijn.  

 

We sloten onze week van geluk af met een expeditie in verschillende wereldjes.  

We gingen van de wees-jezelf-woestijn naar goed-gevoel-strand, daarna gingen we verder naar samen-sterk-vulkaan en 

onze laatste wereld was het oranje-rivierendal.  

In iedere wereld deden we een opdracht ; we deden wensen, een lachyoga, maakten een vergevingshandshake, …  

 

Nadat onze opdrachtjes volbracht waren, mochten we naar het party-eiland!  

We dansten met de hele klas op liedjes van de Ketnet-band en dronken een lekkere, gezonde smoothie!  

 

 

                    

 

 



Nieuws uit 
 

 

 

3de leerjaar 

In kijker 3 (taal) werken wij rond informatieve boeken over dieren. Dit vinden wij héél leuk. We mochten daarom vertellen 

over ons huisdier tijdens de taalles. Ewann had geen foto meegebracht en mocht vertellen over Fyloe. Dat is de hond van 

juf Gisèle. Arviel die heeft geen huisdier, maar mocht vertellen over PjoePjoe.  

 

4de leerjaar 

Ook in het 4de leerjaar hadden we het over dieren in kijker 3. Wij mogen binnen enkele weken een wild dier voorstellen 

en hebben er ongelooflijk veel zin in! 

 

6 december komt steeds dichterbij. Daarom leerden wij een nieuw liedje, namelijk ‘Pietenpret’. Daar hoort een dansje 

bij. Wil jij het dansje ook leren? Dat kan via deze link: https://www.youtube.com/watch?v=K0xvn-lH1zc  

 

Wisten jullie trouwens dat we er een nieuw klasvriendje bij hebben? Meneer wortel (dat eigenlijk een vrouwtje is) komt 

PjoePjoe dit weekend vergezellen in de klas. Wij denken dat ze erg blij zijn dat ze deze kans krijgen.  

 

Ps: we willen jullie bedanken voor de massale inzameling van de stickers. In totaal hebben we er nu al 100. Helpen jullie 

mee om nog 200 stickers te sparen? 
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Nieuws uit 
 

 

 

Op vrijdag kwam Eva, een begeleidster van het CLB, ons uitleg geven over de 1ste en de 2de graad secundair onderwijs. Ze 

vertelde dat er een A-stroom en een B-stroom bestaat. 

Ze gaf ook wat meer uitleg over alle vakken die we volgend jaar in het secundair onderwijs gaan krijgen.  Zo had ze het 

over Latijn, over Moderne Talen,  over STEM, over wetenschappen, over sport, maatschappij en welzijn, … 

Het wordt nog een hele opgave om te kiezen tussen al die richtingen ! 

We vonden het alvast SUPER interessant en hopen dat onze ouders mee zullen gaan in deze belangrijke stap       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wistje datje? 
 

 

 

• De kindjes uit groep 1 heel goed dozen kunnen plattrappen. 

    
• De klas van groep 2 anders ingericht is voor ons nieuw thema “ Dag Sinterklaasje!” 

• De gruffalo in groep 2 écht bestaat.* 

• De juffen een geheime boodschap kregen die we volgende week aan de kinderen gaan vertellen…….?????? 

……???????? 

• Groep 3 toch wel aan het aftellen is tot 6 december … Wat verlangen ze naar de Sint! 

• Dat de kindjes uit groep 3 goed voor de wilde vogels in onze schooltuin zorgen 

 

 
• Vandaag (vrijdag) werken we (=groep 5) rond ‘gelukkig zijn’ …  Verslagje + foto’s zien jullie volgende week !       

 

 

 

      Fijn weekend! 

Schoolteam Kooigem
 

 


