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Groep 1

Op maandag had Jules de klaspop een hele grote doos meegebracht. De kleuters waren heel
nieuwsgierig wat daarin zou kunnen zitten. Adhv wat raadseltjes: het is rond, het is lekker, het groeit
aan de boom,.. konden ze raden dat het appels waren.

We bespraken hoe de appel eruit ziet en benoemden de delen. Daarna mochten we natuurlijk eens
proeven. Mmmmmm!!! Zo startten we het nieuwe thema APPELS.

We knutselden een appel en moesten daarvoor stukjes papier scheuren. Dit bleek best moeilijk voor
heel wat kleuters. We leerden een versje, speelden het spel ‘mijn eerste boomgaard’, leerden een
liedje van de appel en kregen de opdracht om een appeltoren te bouwen adhv voorbeeldkaart.




Op vrijdag brachten we een bezoek aan de appelboer. Daar mochten we helpen plukken, appels
rapen, appels wassen en lekkere appelsap dat we zelf maakten proeven.

Volgende week maken we alvast iets lekkers met de appels die we daar plukten.



Groep 2

Deze week leerden we spelenderwijs, in geuren en kleuren, over ons nieuw thema “ kleuren en
vormen”.

ledereen in vorm en in form.
We toverden met de hoofdkleuren en zo ontdekten we nieuwe kleuren.

We deden loopspelletjes: ren naar de prent wat de juf of een andere kleuter zegt vb. de gele cirkel.

Details werden opgespoord op een prent (lezen), denkspelletjes: kleuren en vormen koppelen aan
opdrachten..

Kortom teveel om op te sommen!




Op vrijdag gingen groep 1 en 2 naar de appelboer!

We leerden appels plukken, wegen, sap maken!!

Vele groeten van onze oogappels!




Groep 3

Naast de herfstproefjes hebben we ons deze week in het eerste leerjaar gericht op het beleven en
interpreteren van ruimte en dieptezicht via heel uitnodigende ruimtelijke spelletjes. We tellen en
rekenen ook al prima verder tot 10 en herkennen, vergelijken deze aantallen < > =

Deze week was een drukke week voor het 2€ leerjaar!
Tijdens rekenen oefenden we verder op vermenigvuldigen en delen door.
Ook leerden we de getallen in het honderdveld. Wat een enthousiasme bij de kindjes dat we nieuwe

getallen leren!

We hadden ook een aantal toetsjes deze week en volgende week komen er nog twee!



In de wero-lessen leren we met groep 3over de herfst. We zagen hoe spinnen een spinnenweb
maken, hoe ze insecten vangen in hun web, we leerden over de boom en bespraken de onderdelen

van het blad!

We gingen even naar buiten om de boom van dichterbij te bekijken en raapten ook verschillende

blaadjes op...




Groep 4

De leerwandeling door de ogen van Fatima, Aicha en Zoé:

Aangezien we in de lessen van wereldoriéntatie leren over onze gemeente vonden de juffen dat er
geen betere manier is om hierover te leren dan een leerwandeling te doen. We trokken allemaal onze
jas aan, maakten goede afspraken voor onderweg en vertrokken zeer enthousiast.

We hebben heel veel geleerd. Kooigem werd bekend toen ze er een televisieserie opnamen. Die
kennen jullie misschien wel: Bevergem. Veel gekende mensen speelden mee zoals Doortje van F.C. De
Kampioenen en enkele inwoners van Kooigem kwamen ook in beeld.

Tijdens de leerwandeling kwamen we heel wat herenhuizen, rijhuizen, nutsvoorzieningen, openbare
plaatsen, openbare gebouwen,... tegen. We stopten telkens bij belangrijke plaatsen zodat juf een
woordje uitleg kon geven. Vroeger was er bijvoorbeeld geen gemeenschappelijke school voor de
jongens en meisjes. Dit vinden wij een beetje raar. Aan sommige huizen was er een hoefijzer bevestigd,

die staat symbool voor geluk. Op een huis ontdekten we ook de oude schrijfwijze van ‘Kooigem’.
Op dat huis stond er ‘Coy heimsen’. Het woord Coy kwam van ‘koe’. Dit omdat er vroeger heel veel
boerderijen waren in Kooigem. Dit wisten wij niet. De juffen stelden tijdens de leerwandeling ook
enkele vragen over de verschillende verkeersborden die we tegenkwamen. We kennen die al goed
zeiden ze!

Massage technieken aanleren (uit de kindermond)

Wij leerden donderdagnamiddag enkele massagetechnieken om helemaal tot rust te komen. Eerst
gingen we per twee staan. De ene was ‘een auto’ en de andere moest de auto wassen. ‘De auto’ goed
inzepen was de eerste taak, daarna kwamen de druppels water als spoeling en op het einde van de
‘carwash’ moesten we elkaar afdrogen (door te wrijven). Achteraf werden de rollen verwisseld en
leerden we nog andere massage technieken. We vonden het een leuke les!
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Wistje datje?

v' Op donderdag 28 oktober, het zesde leerjaar bezoek krijgt van een aantal studenten van de
KU Leuven? Samen met hen gaan op zoek naar verschillende manieren om Kortrijk en

Kooigem in kaart te brengen. Benieuwd @

v De filmploeg voor ons project “Terra is ziek” ons kwam interviewen en onze knutselwerken
kwamen bewonder
We volgende week vrijdag de nieuwe speeltoestellen mogen inspelen op het pleintje?

De klassen van groep 3 er een beetje griezelig beginnen uit te zien? We bereiden ons voor op
Halloween ...

v Dat de kleuters het heel spannend vonden om met de bus op uitstap te gaan?
v’ In groep 3 zitten een aantal kindjes die in hun uniform naar school kwamen, dit voor Dag van
de Jeugdbeweging!



