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Kalender 
 

  

Maandag 
 

20/09 Zwemmen voor groep 3 
 
Vergadering oudercomité om 20u 
 

Dinsdag 
 

21/09 Verjaardag van juf Chava uit groep 4 
 
Infoavond groep 3 om 18u30 
 

Woensdag 
 

22/09  

Donderdag 
 

23/09  

Vrijdag 
 

24/09 Verjaardagsfeestje van Jules de klaspop uit groep 1 

Zaterdag 
 

25/09  

Zondag 
 

26/09  
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Nieuws uit 
 

 

 Groep 1 

 

 

 



      

Nieuws uit 
 

 

      Groep 2 

 

  Welkom Firas in groep 2! 

Deze week leerden we tellen met Bas de spin! 

Met een versje leren we de cijfers benoemen: 6 staat met zijn kont op de grond,7 staat te beven,8 staat op wacht en 9 

staat met zijn kopje in de regen! 

Op de 10 spinnen staat het cijferbeeld met evenveel bollen: de kinderen mochten evenveel poten (wasspelden) op de 

spin knijpen. 

Wist je dat het aantal poten kunt “verdelen” over het lijfje van de spin: vb. 2 langs de linkerkant en 2 poten langs de 

rechterkant zijn samen 4 poten! En je kan ze ook herverdelen: 3 langs de linkerkant en 1 langs de rechterkant: ja! Ook 4 

poten! Zo leren we een tellen én al spelend splitsen van getallen. 

Er waren zelf fopspinnen: te veel of te weinig poten en die werden door de kleuters aangevuld of weggedaan. 

 

          

                  We leerden onze eerste letter: de k-K van klas! 

 

 

 

 

 



Nieuws uit 
 

 

 Groep 3 

Deze week kwam beer op bezoek in het eerste leerjaar...en ja hoor, de ijverige kindjes van het eerste leerjaar kunnen 

zijn naam al heel goed lezen en “ bijna” heel goed schrijven. In de klaswinkel konden we schoolspulletjes kopen met 

onze getalbeelden. Juf verschiet telkens hoe snel de klastijd voorbij vliegt.  

In het tweede leerjaar leerden we een eerste hoofdletter. De hoofdletter ‘I’, dit ging vlot bij de kindjes. Wat waren ze 

enthousiast om een hoofdletter te schrijven!  

Momenteel oefenen we erg veel op optellen en aftrekken tot 20. We worden echte rekenkampioenen!  

 

 

 

 

 



                    

Nieuws uit 
 

 

 Groep 4 

Lux is kunst 

Eindelijk kunnen wij wat meer vertellen over ons tot nu toe wat geheim project. Onze school werd uitgekozen , met nog 

9 andere Kortrijkse scholen , om deel te nemen aan dit project. Zoals jullie op de foto kunnen zien kregen wij de letter K 

( Kooigem, Kortrijk, Kunst, …) Samen met een kunstenaar “ Olivier “ zullen wij deze letter omtoveren tot een prachtig 

kunstwerk! We vroegen ook al via Facebook om lakens te brengen naar onze klas. Lakens worden zeker en vast een 

materiaal waarmee we aan de slag gaan.De letter werd gemonteerd op een pallet met wieltjes eronder. Voor dit zware 

werk konden we beroep doen op ervaren mannen, waarvoor dank. Zo kunnen we ze beter verplaatsen. De invloed van 

het weer zal ook een belangrijke rol spelen in ons kunstwerk. Vanaf nu zullen wij regelmatig een stap tonen in Krako , 

zodat jullie de evolutie kunnen volgen . Vinden jullie het een mooie letter ?Aan welke woorden denken jullie die 

beginnen met een letter K ? 

Tips, ideetjes mogen jullie altijd vertellen aan onze groep. 

Wij popelen om te starten met de kunstenaar  ! 

 

 

 



 

Nieuws uit 
 

 

 Groep 5 

 

Hallo iedereen, 

 

Op woensdag kwam de schoolfotograaf langs.  Zoals jullie weten doen we dan een uitgebreide fotosessie       Alle 

kinderen mochten op de foto.  Je moest verschillende fotoposes trekken.  We moesten allemaal tegen een boom  staan. 

Gekke bekken trekken, een pasfoto nemen, …  

We zijn al benieuwd naar de resultaten       

 

Verslaggevers : Gilles en Gaspard 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wistje datje? 
 

 

 

- Donderdag verdiepten de juffen zich opnieuw in de manier waarop we elk kind op school met zijn of haar eigen 

talenten op de én beste leukste manier kunnen begeleiden in hun groeiproces en we verzamelden al heel leuke 

ideetjes voor onze komende projectweek rond het milieu . Later hoor je hier zeker meer over       

- Op zondag 19 sept om 14 u doen de voormalige leerlingen van het 6de leerjaar “eindelijk” hun lang verwachte 

Plechtige Communie in de kerk van Kooigem. Alvast een grote proficiat! 

- We met groep 2 leren over het thema “Rupsje nooitgenoeg” 

- We met het team een heel interessante bijscholing hadden rond STEM (Science, Technology, Engineering en 

Mathematics.) en co-teachen. 

- Juf Annabelle mooie verhalen kan voorlezen. 

 

 

 

 

Schoolteam Kooigem

 

 


