
Het honingverhaal van Tiramisu 
 
 
Meneer V.Ogel de detective had al een tijdje Mevrouw Iris in de gaten, want de 
laatste tijd was ze niet meer op de bijeenkomsten van het dorp. Dat vond iedereen 
vreemd maar Mr V.Ogel wist al dat ze iets gevaarlijk deed. Die dikke witte poes kocht 
heel veel honing de laatste tijd, dus besloot hij die avond haar te volgen.​
  
De avond viel en V.Ogel volgde haar naar de oude muntmakerij waar ze vroeger het 
geld voor het bos maakten. “Wat doet ze daar?” dacht V.Ogel in zichzelf. Hij besloot 
terug te gaan naar het dorp. De volgende ochtend zat ze in de kring van de 
bijeenkomst … niet met de dorpelingen maar met een olifant! 
Wat doet ze daarmee? Hij wou het weten, daarom stuurde hij zijn assistent 
Singapore erheen. Die kan heel snel lopen en kruipen in kleine holletjes. Zelf keek 
hij van een afstandje toe, hij wilde niet gezien worden. Maar oh nee! Hij valt, auw 
auw auw, zei V.Ogel. Ze hebben hem gelukkig niet ontdekt. 
​
De dag erna kwam Singapore op bezoek bij V.Ogel. Die lag met zijn pootje omhoog 
in de zetel. De assistent vertelde wat hij was te weten gekomen over de olifant. Hij 
zei:  
 
De olifant heet Tiramisu en hij werd vroeger gebruikt in het circus om te werken. De 
dieren werden versierd en opgetut en er werden parades mee gereden. Mensen 
deden handenstand en salto’s op hun rug. Ze moesten netjes rondjes lopen. Maar 
dat wou hij helemaal niet. Daarom liep hij weg en begon hij stoute dingen te doen. 
Samen met Mevrouw Iris braken ze in bij de oude muntmakerij om neppe muntjes te 
maken van honing. Zo kon hij alles betalen zonder te moeten werken.  
 
Meneer V.Ogel vroeg: hoe heeft hij mevrouw Iris leren kennen? 
Singapore zei: haar vorige baasje ging vaak naar het circus en nam haar altijd mee. 
Ze vond het erg, dus hielp ze hem ontsnappen nadat haar baasje stierf. Hij heeft 
zich al die tijd schuilgehouden. Tot nu.  
 
Meneer V.Ogel was helemaal in de war. Wat moet hij doen? 
 
De volgende dag gaat hij naar mevrouw Iris haar huis. Zij en Tiramisu biechten alles 
op. Hij arresteert ze niet, maar neemt wel de muntjes in beslag en smelt ze in potten. 
Die deelt hij uit onder de dorpelingen. Tiramisu blijft voor altijd wonen bij mevrouw 
Iris in het bos.  
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