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Ma rokko

Op zoek naar verhalen die verbinden.




Jaarlijks brengen we met Land in Zicht een specifiek land en
cultuur naar de bib. Deze keer zetten we koers naar Marokko.

woensdag 9 oktober 2024 - 15-18.30 uur
centrale bib - gratis, vooraf inschrijven niet nodig

Eensoekis een Arabische benaming voor een markt in open
lucht. Op deze cultuurmarkt leer je de smaken, geuren en
producten van Marokko kennen. Je komt er ook alles te weten
over het mondiale beleid van Kortrijk en over onze bijzondere
band met Marokko.

Met medewerking van vzw Noor Kortrijk en de Mondiale Raad Kortrijk.

woensdag 9 oktober 2024 - 18.30 uur
centrale bib - gratis, vooraf inschrijven niet nodig

AL 60 jaar bouwen mensen afkomstig uit Marokko mee
aan de dynamische Kortrijkse identiteit. Wij gaan samen
op zoek naar hun verhalen om ze vast te leggen voor de
toekomst.

Om onze oproep naar verhalen een duwtje in de rug te
geven, laten we eerst Abdellah Benotmane aan

het woord. In 2014 schreef hij de thesis:
'Het is maar tijdelijk. Een geschiedenis
van de Marokkaanse gemeenschap
in Kortrijk'. Myriem El Kaddouri,

de nieuwe letterzetter van Kortrijk,
verzorgt het voorwoord. 1




zaterdag 19 oktober 2024 - 10.30 uur
centrale bib - gratis, vooraf inschrijven niet nodig

Tijdens dit meertalig interactief voorleesuurtje leer je de
prachtige taal kennen die in Marokko het meest gesproken
wordt: het Darija of het Marokkaans-Arabisch. lham, Aya en
Amal lezen het verhaal ‘De ezel en de vijgenboom' voor. Daarna
is er een leuke hennaworkshop en kan je lekkere Marokkaanse
thee proeven.

ledereen is welkom: jong en oud(er)!

voor kinderen en volwassenen met eenQ) voor taal

zaterdag 26 oktober 2024 - 14.30 uur
centrale bib - gratis, vooraf inschrijven niet nodig

Tijdens dit meertalig voorleesuurtje komt Imane
Karroumi, lid van ons Letterzettercollectief, voorlezen in
het Riffijns-Tamazight (het Berbers uit Marokko).

Imane brengt Riffijns in al zijn dimensies. Met veel
enthousiasme stelt ze haar kleinschalige studie voor rond
Riffijnse tattootradities en juweelcreaties. Ze brengt haar
antieke fibulae (doekspelden) en boeken mee ter
illustratie.

Deze Taaldraad richt zich vooral naar
volwassenen, maar natuurlijk is
iedereen welkom! il
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DIALOOGTAFEL ‘JONGEREN EN IDENTITEIT IN EEN Land in Zicht - Marokko
MULTIRELIGIEUZE SAMENLEVING'

donderdag 31 oktober 2024 - 19 uur
centrale bib - gratis, vooraf inschrijven

Drie sprekers nemen plaats aan tafel om het thema
‘jongeren en identiteit in een multireligieuze samenleving’
elk vanuit hun eigen context en leefwereld te benaderen:
Israe Aiach, Sabrine Yaghi, Abdellah Benotmane.
Diversiteitsexpert Kautar Oulad El Haj modereert.

Het thema is gekozen omdat de jongeren van vandaag de
toekomst vormen voor de samenleving van morgen. Wat
verstaan we onder identiteit? Spelen erfgoed en cultuur
een rol in de identiteitsbeleving van de jongeren? Kunnen
de verhalen van de eerste generatie Marokkaanse Oproep: ‘Help je mee verhalen opsporen voor
Kortrijkzanen een brug slaan tussen verleden en toekomstige generaties?'

toekomst? Migratieverhalen aanreiken kan tot en met

) o ) 15 januari 2025 via www.kortrijk.be/landinzicht.
in het kader van het Hilal-project (KADOC)




